Heer, onze God,

U plaatst ons met 'n levenstaak

in deze wereld; U roept ons terug.

U weet, hoe ontoereikend onze
krachten zijn

en hoe zwak onze goede wil;

wil ons sterken,

zodat wij in U alles vermogen.

Als onze verwanten en vrienden
beneden Uw verwachting gebleven zijn,
vult U hun onvolkomenheden aan.

Mochten zij ernstig gefaald hebben,
Vader, vergeef het hun,
zij wisten niet, wat zij deden.

Mogen wij zo,
met allen die ons zijn voorgegaan,
leven voor U.
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voor allen, die met Gods volk on-
derweg waren, dat zij nu rusten in
Christus’ vrede.
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